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Met vreugde volharden. 

Graag ga ik kapellen, kerken en kathedralen binnen als ik op vakantie 
ben. Samen met anderen kijk ik bewonderend en geïnteresseerd rond 
naar wat mensenhanden in geloof hebben gemaakt. Ook de komende 
zomervakantie hoop ik weer enkele kerken te kunnen bezoeken. Maar 
wel met de opmerking van mijn, blinde, leermeester en dichter Jan Wit 
in het achterhoofd: 
 

„God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen 
en hout alleen 
is ‟t grote werk gedaan. 
‟t Zal om onszelve gaan.‟ 
 
(Liedboek voor de Kerken 320:3) 

 
Als het om onszelf gaat blijkt dat een van de 
boeiendste elementen van de geschiedenis de 
verhouding is tussen wat hetzelfde blijft en wat 
verandert. Een oude spreuk zegt: “de tijden 
veranderen, en wij met hen”, maar bekender 
nog is misschien de spreuk van Prediker: “Wat 
geweest is, dat zal er zijn, en wat gedaan is, dat 
zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de 
zon. Is er iets, waarvan men zegt: Ziehier, dat is nieuw - het was er al in 
verre tijden, die voor ons waren.” Hoe die verhouding tussen het altijd 
blijvende en het zich ontwikkelende ook is, het lijkt wel zeker dat er 
constanten zijn in het menselijke gedrag. De uitingen van 
vreemdelingenhaat, waar het “beschaafde Europa” momenteel weer zo 
onder gebukt gaat, zijn ook daarom zo beangstigend, omdat ze passen 
in het oude patroon, waarlangs de ongenoegens in een samenleving 
worden afgewenteld op een zondebok. Angst voor wie of wat vreemd is, 
is zo‟n tweede constante in het menselijke gedrag. Continuïteit kan 
ontmoedigend zijn. Leren we als mensen het dan nooit?  
Er is, gelukkig, ook continuïteit in het positieve. Het is soms ongelofelijk, 
hoe mensen die door het leven geslagen zijn, kracht vinden om opnieuw 
te beginnen, en zich open te stellen voor nieuwe ervaringen van geloof, 
hoop en liefde. 
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Ook als het gaat om de kerk is er sprake van continuïteit en 
discontinuïteit. Het eerste en beslissende wat van de kerk geldt wordt 
verteld in het boek Handelingen. Petrus verkondigt in Jeruzalem de 
betekenis van Jezus: dat hij Heer is. Niet de keizer, niet de macht en 
niet het geld. Dan zijn er die zich laten dopen en tot de gemeenschap 
van de apostelen toetreden; zo ontstaat de kerk. “En zij bleven 
volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het 
breken van het brood en de gebeden.” Die vier elementen zijn de 
blijvende constanten in heel de geschiedenis van de kerk die er op 
gevolgd is. 
Allereerst is er het onderwijs der apostelen. Die kenden nog geen 
dogma‟s en waren het onderling ook nogal eens niet eens; dat gaf 
allemaal niets. Kern van hun onderwijs was één gegeven: als je weten 
wilt, wat Gods bedoeling is met de mensen, dan kun je het beste naar 
Jezus kijken. Hij heeft de wet van Mozes en de wijsheid en kracht van 
de profetie zozeer in zich opgenomen, in de kracht van Gods Geest, dat 
hij in zijn leven “God met ons” heeft zichtbaar gemaakt, als een icoon, 
zoals ergens staat, als een plaatje. Dat is het onderricht van de 
apostelen, waar de kerk vandaan komt, en wat het blijvende is in alle 
wisseling en verandering. Ook inzichten in de persoon van Jezus 
kunnen veranderen; dat moet ook. Maar in die wisselingen gaat het toch 
altijd om dit ene: God is niet zonder Jezus en wie wij zijn, als mens, is 
ook nooit zonder Hem. Dat is de eerste constante van de kerk: dat zij 
daarbij volhardt. 
Het tweede, zeker zo belangrijk, is de 
gemeenschap. Kerk is per definitie 
gemeenschap. Gemeenschap veronderstelt 
verscheidenheid en ruimte enerzijds en 
gezamenlijke betrokkenheid anderzijds. De 
kerkelijke gemeenschap is er niet om zichzelf, 
zij is geen club met belangen. De kerk is er, 
omdat het verhaal er is, van Jezus als God-
met-ons. Dat verhaal mag niet de wereld uit, 
want dat verhaal en de werkelijkheid waarvan 
dat verhaal getuigt, is reddend: het redt van de 
zelfzucht, van de eigenwaan, van de domheid 
van vals nationalisme, van de angst voor wie of wat vreemd is. Als je bij 
de kerk wilt horen ben je niet beter dan wie dan ook en je weet ook niet 
noodzakelijk meer van de Eeuwige dan een ander. Maar je zegt wel: ik 
wil niet mens zijn zonder de verbondenheid met anderen, die ook 
zoeken naar geloof, hoop en liefde. 
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Het derde element, dat deze grondtekst over de kerk noemt, is dat van 
het breken van het brood. Dagelijkser kan het niet: in Israël was het 
breken van het brood een handeling die bij 
iedere maaltijd terugkeerde. Je deelt in de 
kring van wat je hebt. En juist die dagelijkse 
handeling heeft in het evangelie een heel 
eigen dimensie gekregen, toen Jezus zijn 
eigen leven en dood, en dan ook het leven en 
de dood van zijn leerlingen, in het teken 
stelde van het breken van het brood. Geloof is 
de levenswijze van het delen, van je zelf niet 
achter een masker verschuilen en je pantser 
afleggen. Daarom is geloof kwetsbaar en tegelijk verrukkelijk. 
Het vierde element van kerk-zijn zijn de gebeden. Waarschijnlijk worden 
de bekende gebeden bedoeld; met name het Onze Vader en natuurlijk 
de psalmgebeden. Want bidden is niet allereerst dat je zelf van alles in 
je op voelt komen en verwoordt, maar het is allereerst dat je je voegt 
naar de woorden van de traditie. Dit alles, onderricht, gemeenschap, 
breken, bidden, staat in het teken van een werkwoord: volharden. Aan 
het begin van de kerk is dat al het kernwoord: zij bleven volharden. Dat 
is, in alle discontinuïteit, het verbinden: dat er steeds opnieuw mensen 
zijn, die op hun eigen wijze, met vreugde volharden willen in het 
onderricht, dat Jezus de Messias is, dat zijn naam gemeenschap sticht, 
dat wij groeien als wij delen en dat wij ontvangen als wij bidden. 
De kracht om in vreugde te volharden en een fijne, inspirerende en 
recreatieve zomerperiode wordt u en jou toegewenst door  

Wessel Jan Woltjer, assisterend pastoor van Amersfoort. 
 
 

Van het Kerkbestuur 

Verjaardagslijst Joris op ’t Zand. 
De oplettende lezers onder u hebben het zeker 
gemerkt: de verjaardagslijst is vanaf deze Joris 
op ‟t Zand verdwenen. Ter bescherming van de 
privacygegevens heeft het kerkbestuur ervoor 
gekozen deze lijst met namen en adressen van 
onze meelevende parochianen en gastleden niet 
meer te vermelden.  
Wel kunnen parochianen en gastleden bij het uitkomen van het 
jaarverslag op persoonlijke aanvraag een ledenlijst ontvangen.  
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Omdat een persoonlijke groet in de vorm van verjaardagskaarten erg 
wordt gewaardeerd, blijft de verzending hiervan ongewijzigd van kracht.  
Samenvatting gemeentevergadering 28 april 2010. 
De voorjaarsgemeentevergadering mocht zich verheugen in een goede 
opkomst. Inclusief de kerkbestuursleden waren er 25 personen 
aanwezig. Na opening en gebed door pastoor Grete kwamen 
achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod.  
 Aartsbisschop Joris Vercammen heeft Betty Roobol-Groen, 

secretaris van het kerkbestuur, voor de 2e maal dispensatie verleend 
om deze taak nogmaals 2 jaar uit te voeren. Gedurende de 
afgelopen 2 jaar is het ondanks de vele ook persoonlijke acties 
vanuit het kerkbestuur niet gelukt iemand bereid te vinden deze 
functie op zich te nemen.  
Het kerkbestuur bezint zich nu op splitsing van taken, die nu door de 
secretaris gedaan worden, maar die ook door anderen uitgevoerd 
kunnen worden, zodat er over 2 jaar wel iemand de secretarisfunctie 
op zich wil nemen.  

 Enkele aanvullingen en wijzigingen op de notulen van de 
najaarsgemeentevergadering d.d. 4 november 2009 en het 
jaarverslag 2009 van de secretaris worden hierin verwerkt. Onder 
dankzegging en een applaus werden deze vervolgens goedgekeurd 
en vastgesteld.  

 Het volgende agendapunt, het financieel jaarverslag 2009 van onze 
parochie, vormde een belangrijk gesprekspunt 
van deze vergadering. De vraag deed zich voor 
of het niet zinvol en verlichtend is deze taak uit te 
besteden, waarbij de kwetsbaarheid ter sprake 
kwam. Het kerkbestuur heeft niet alleen op grond 
van de kosten afgezien van uitbesteding hiervan, 
maar ook omdat onze penningmeester Mieke 
van ‟t Erve-Verheij deze taak nog met veel 
plezier en inzet verricht. Afgesproken is in de 
volgende gemeentevergadering een overzicht te 
geven van de kosten van uitbesteding, zoals aangedragen en 
geadviseerd via de landelijke kerk.  

 Tijdens de op 17 april 2010 gehouden extra synode is besloten de 
afdrachtsystematiek te wijzigen om hiermee de financiële situatie van 
onze kerk weer gezond te maken. Van parochies wordt vanaf 2011 
verwacht, dat zij 60% van de pastoorskosten aan de landelijke kerk 
afdragen. Vergeleken met andere parochies in den lande doet de 
parochie Amersfoort het niet slecht: nog steeds is een groei te zien in 
de giften.  
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De discussies van de aanwezigen leverden een aantal zinvolle 
suggesties op, niet alleen wat betreft de financiën van onze eigen 
parochie, maar ook zou dit parochieoverstijgend kunnen werken.  

 Tenslotte werd de huidige stand van zaken van de mogelijke 
herinrichting van de altaarruimte uiteengezet. Ander item vormde het 
nieuwe 10 jaren onderhoudsplan, wat door Monumentenwacht 
onlangs is gemaakt, hetgeen de basis zal vormen voor de te 
verrichten noodzakelijke werkzaamheden aan pastorie en kerk. 
Totale onderhoudsbedrag bedraagt ruim € 513.000,--, (hierin zit dus 
ook de vernieuwing van het dak), waarop een mogelijke rijkssubsidie 
gegeven zal worden van € 333.000,--. Resteert voor de parochie een 
bedrag van € 180.000,-- in 10 jaar op te brengen. Het kerkbestuur is 
zich pijnlijk bewust van dit zeer forse bedrag, maar niets doen is ook 
geen oplossing.  

Een gebed en het gezamenlijk uitspreken van het Onze Vader vormde 
het einde van deze levendige vergadering.  
 
Afscheid ds. Kees van der Horst. 
Op 20 juni a.s. zal ds. Kees van der Horst van de Evangelisch Lutherse 
gemeente afscheid nemen in verband met zijn emeritaat. Dit afscheid 
vindt plaats in onze Joriszaal, waar de receptie wordt gehouden van 
14.00 uur tot 15.30 uur.  
Om 16.00 uur is er een vesper van dankzegging in onze kerk.  
Parochie-uitstap Egmond aan Zee.  
Zoals u al eerder hebt kunnen vernemen, zal onze parochie op  5 
september a.s. Egmond bezoeken. Gebruikelijk is eerst de 
eucharistieviering: aanvang 10.00 uur, bij te wonen, waarna in het 
Verenigingsgebouw koffie gedronken en de 
lunch genuttigd zal worden.  
Vervolgens gaan we een aantal leuke en 
interessante activiteiten ondernemen. 
Waarschijnlijk zijn dit: het beklimmen van de 
vuurtoren, bezoek aan de Reddingsbrigade 
en het Museum van Egmond. 
De definitieve invulling hiervan heeft vooral te maken met het aantal 
deelnemers. Op dit moment hebben zich 20 personen aangemeld.   
Om het programma definitief te kunnen maken, het (gezamenlijk) 
vervoer te kunnen regelen en hoe, waar en wat te doen als afsluiting 
van deze dag, stelt de secretaris van het kerkbestuur uw tijdige 
aanmelding zeer op prijs. Deze ontvangt zij bij voorkeur per email of 
telefonisch: let op: zij is met vakantie vanaf 23 juni tot en met 23 juli.  
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Het kerkbestuur stelt een vrijwillige bijdrage in de bestrijding van de 
kosten van deze dag zeer op prijs.  
Aanmelding voor de parochie-uitstap op 5 september naar Egmond 
uiterlijk 15 juli!  
Schoonmaakdag 18 september 2010.  

Het kerkbestuur was zeer in haar nopjes met de 
inzet van veel vrijwilligers op de 
voorjaarsschoonmaakdag, gehouden op 24 april. 
Een woord van grote waardering voor diegenen, 
die letterlijk de handen uit de mouwen staken is 
hier zeker op zijn plaats. 
Omdat dit parochieblad pas op 5 september 
uitkomt, wil het kerkbestuur u nu al attenderen op 
de najaarsschoonmaakdag, welke op 18 
september a.s. wordt gehouden. Noteert u deze 

datum in uw agenda?   
Betty Roobol-Groen, secretaris.  

Het komt niet uit de hemel vallen……………………… 
Voor de historische context van de heffing verwijs ik naar de 
openingstoespraak van de voorzitter van de synode van 17 april jl. ik 

beperk mij tot de gevolgen voor onze parochie.  
De huidige rekenmethode voor de heffing is als 
volgt: van kerkbalans + deurcollectes wordt 50% 
afgestaan, van de opbrengst van verhuur 25% en 
van de opbrengsten uit beleggingen 55%.  
Voorgesteld en aanvaard is een nieuwe keuze te 
maken in de wijze waarop de heffing gebaseerd 
wordt. Niet de hoogte van de ontvangsten 
kerkbalans is bepalend, maar de hoeveelheid 

pastorale inzet wordt leidend. Het principe voorstel luidde: elke parochie 
draagt 60% van de kosten van de pastorale aanstelling, gecombineerd 
met bezuinigingen op het landelijke budget, maar met behoud van de 
pastorale zorg in de parochies.  
De gevolgen voor onze parochie zijn, ervan uitgaande dat regeling per 1 
januari 2011 ingaat, als volgt.  
 
De oude berekening: De nieuwe berekening: 
Kerkbalans en deurcollecte: Kosten pastorale team: 
50 % van € 39.571 =  € 19.785 60 % van € 39.000=  € 23.400 
verhuur en beleggingen  € 8.584 verhuur en beleggingen: € 8.584 
 
Totaal afdracht (oud) € 28.369. Totaal afdracht (nieuw) € 31.984 
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Met de nieuwe rekenwijze stijgt voor de parochie de afdracht met  
€ 3.615. Hoe gaan we dat financieren? Door een beroep te doen op alle 
parochianen. De nieuwe methode toont duidelijker dan voorheen het 
verbond tussen pastoor en parochie, dat moet zichtbaar worden in uw 
en mijn bijdrage aan kerkbalans.  
Vastenactie 2010 
Het Bethunehuis in Hong Kong was het doel van de vastenactie. Dit 
project bestaat uit een inloop- en opvanghuis voor meisjes en jonge 
vrouwen die in problemen zijn geraakt, die lichamelijk of geestelijk zijn 
mishandeld of misbruikt. Voor deze kwetsbare groep bracht de parochie 
€ 1.201,05 bijeen. Heel hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Kerkbalans 2009 en 2010 
De opbrengst kerkbalans 2009 € 36.037 was met € 2.995 hoger dan in 
2008. Een verhoging die noodzakelijk is om de financiële situatie van de 
parochie gezond te houden.  
Maar toch wil ik met u delen dat er zorg is: van de aangeschreven 165 
adressen hebben slechts 68 daadwerkelijk bijgedragen. Soms ontvingen 
we wel de toezegging, maar geen overmaking. Bij navraag en/of het 
zenden van een herinnering blijkt veelal dat het geen onwil is: men is  
het vergeten of er nog niet aan toegekomen. Daarnaast blijkt een 
belemmering te zijn dat men niet weet hoeveel te betalen. Als vuistregel 
hanteert de OK minimaal 3% van het netto-inkomen. Bijvoorbeeld: een 
netto jaarinkomen van € 20.000,-- betekent een bijdrage van € 600,-- 
per jaar, dat is per maand € 50,--. Voor een uitgebreider overzicht 
verwijs ik u naar de brieven die bij de actie kerkbalans zijn gebruikt. 
Bijna alles in de kerk is vrijwilligerswerk, waar zo velen samenwerken 
daar heeft die kerk wat te bieden. En dat kost geld: bloemen, kaarsen, 
licht, verwarming, koffie, kinderkerk, seniorenuitstap, liturgieboekjes etc.  
Daarom een dringend verzoek: wilt u nagaan of u uw bijdrage al 
overmaakte?  
En mag het dit jaar ietsje meer zijn? 
 
Hebt u vragen over andere inkomsten, over de bestedingen, andere 
uitgaven, besparingen, tips of onduidelijkheden? Neemt u dan contact 
op met de penningmeester.  
Collectes 
Naar aanleiding van de vraag: wat zijn toch die papiertjes die sommigen 
in de collecte mandjes doen? Dat zijn overschrijvingskaarten van de 
bank, met bedrag en handtekening. De penningmeester vult de rest in 
en de gulle gever heeft een bewijs van gift t.b.v. de belastingdienst.  
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Ook is het mogelijk voor de collecten maandelijks (automatisch) een 
bedrag over te maken. 
Kerkelijke en persoonlijke feesten. 
Het organiseren van een feest kost niets, maar moet wel betaald 
worden. Vindt u al die bijzondere vieringen in onze kerk ook zo 
waardevol en hartverwarmend? 

Bij rouw-, trouw- doopdiensten wordt aan de 
betrokken parochianen geen rekening 
gepresenteerd. Verder is het een goed gebruik om 
bij bijzondere gebeurtenissen ook de parochie 
financieel in de feestvreugde te laten delen. 
Bijzondere giften worden dan ook gegeven bij het 
dopen, de eerste Heilige Communie, het Heilig 
Vormsel, een huwelijk of ter gelegenheid van een 
andere speciale gelegenheid. Dat naar draagkracht 

van de betrokkenen en niet volgens een “kostendekkend” plan. 
Bijdragen of zelfwerkzaamheid voor traktaties bij de koffie, de bloemen, 
liturgieboekjes, attenties voor misdienaars, organist en koor, de koster 
worden door de ontvangers altijd gewaardeerd. 
Hebt u hierover vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op met 
een van de leden van het kerkbestuur. 
Parochieblad Joris op ’t Zand. 
Waarom een parochieblad?  

Voor velen is dit blad een band met de levende 
kerk omdat zij actief aan het parochieleven 
deelnemen, of omdat zij door het blad, ondanks 
ziekte of ouderdom die aan huis bindt, nog een 
relatie met de parochie ervaren. Daarnaast is het 
blad ook een visitekaartje naar buiten, in 
oecumene en ook in de stad. De verschijning van 
5 nummers per jaar wordt mogelijk door 

vrijwilligerswerk. Zo lukt het ons de kosten laag te houden. In 2009 was 
de gemiddelde kostprijs per nummer € 2,25 plus de eventuele 
verzendkosten van € 0,88. Kosten die in 2010 ongetwijfeld weer wat 
hoger zullen zijn. Met een jaarlijkse bijdrage v.a. € 12,50 (of meer) zorgt 
u ervoor dat we op de huidige manier door kunnen gaan. Mogen wij op 
uw bijdrage rekenen? 
 
In voorgaande jaren ontving u met het zomernummer een acceptgiro 
voor uw bijdrage aan het parochieblad. Nu de banken de “blanco” 
acceptgirokaarten hebben afgeschaft vragen wij u zelf een 
overschrijving te maken, of in te stemmen met een eenmalige incasso. 
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Op de laatste pagina van dit parochieblad treft u hiervoor een formulier 
aan. Hierop kunt u aangeven hoeveel en voor welk doel u (extra) wilt 
bijdragen. Zelf rechtstreeks overmaken kan natuurlijk ook. Alle giften 
aan de parochie en de kerk zijn aftrekbaar voor de belastingen.  

Mieke van ´t Erve, penningmeester. 
Open Monumentendag 2010 
Open Monumentendag 2010, op 11 september, heeft het thema `De 
smaak van de 19e eeuw`. Met de keuze voor de negentiende eeuw 
staat op Open Monumentendag een roerige eeuw centraal. Een eeuw 
met twee gezichten; dat van industriële revolutie en technologische 
vernieuwingen enerzijds en dat van teruggrijpen naar eerdere 
bouwstijlen anderzijds. Een combinatie die heel wat verrassende 
monumenten heeft opgeleverd, waarvan er vele op de Open 
Monumentendag toegankelijk zullen zijn. Hoewel onze kerk uit de 20e 
eeuw stamt doen ook wij weer mee met Open Monumentendag.  
Diegenen die al eens als 
gastvrouw/gastheer hebben meegewerkt 
kunnen beamen dat velen de weg naar 
onze mooie kerk weten te vinden. Het levert 
dan ook vaak verrassende gesprekken op 
waarbij je niet zelden een open oor vindt 
voor wat wij als oud-katholieke mensen te 
bieden hebben.  
Zoals gebruikelijk valt deze dag samen de 
dag van de amateurkunst wat inhoudt dat 
verschillende amateur-musici een klein 
optreden in onze kerk zullen verzorgen. 
Het kerkbestuur hoopt op voldoende 
vrijwilligers om wederom een succes van 
deze dag te maken. Wilt u ook medewerken 
om deze dag weer tot een groot succes te maken, u kunt zich opgeven 
bij het kerkbestuur. 

Petra Visser 
(Half) Sabbatsverlof en vakantie pastoor 
Het is dit jaar al weer 5 jaar geleden dat ik voor het eerst van een 
sabbatsverlof mocht genieten. En dat betekent, dat ik opnieuw aan de 
beurt ben voor een sabbatsverlof van 3 maanden. Maar net als de 
vorige keer heb ik deze periode weer in tweeën willen knippen. Dat wil 
zeggen dit jaar ruim 6 weken en dan volgend jaar ook weer ruim 6 
weken. En omdat de 6 weken telkens in de zomermaanden vallen, is het 
zo het minst belastend voor iedereen.  
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Sabbatsverlof is geen vakantie of vrije tijd. In overleg 
met de bisschoppen wordt een programma 
overeengekomen.  
Ik ben blij dat de bisschoppen het eens waren met 
mijn voorstel om het spoor van de heilige Joris 
verder te gaan volgen, ook daar waar dit spoor raakt 
aan het spoor van de heilige aartsengel Michael. Het 
is me de afgelopen jaren opgevallen dat de stad 
Amersfoort niet zo veel aandacht heeft voor haar 
patroonheilige Joris en misschien kan ik op de een of 
andere manier wat in die leemte voorzien.  
Zondagmorgen vroeg op 13 juni vertrekken we richting Le Mont St. 
Michel in Frankrijk, vanwaar Emile en ik samen een route gaan volgen 
die bijvoorbeeld via Sacra di San Michele in noordwest Italie gaat tot 
uiteindelijk Monte Sant Angelo (de “spoor” van de laars van Italië), waar 
de aartsengel Michael ook een eigen historie heeft.  
Zondag 18 juli hopen we veilig en voldaan weer thuis te komen. 

Daarna begint mijn werk in het ziekenhuis weer en 
vanaf 12 augustus ben ik ook weer voor parochie en 
kerk aan het werk. 
Ik hoop u in het najaar van 2011 en na de 2e helft 
van dit sabbatsverlof meer over mijn ervaringen te 
kunnen vertellen en wijs u nu alvast op het grootste 
deel van mijn “Joris-verzameling” in de vitrines in de 
kerk en aan de muren van de Joriszaal.  
Heeft u gedurende mijn afwezigheid pastorale zorg 
nodig, dan kunt u één van de kerkbestuursleden 

bellen. Zij weten wie zij wanneer kunnen benaderen. 
Pastoor Grete 

 
 

Bij de kerkdiensten 
Vanwege het sabbatsverlof en de vakantie van pastoor Grete zullen er 
op de zondagen van 13 juni t/m 15 augustus wat vaker gastpriesters 
dienst doen. Ook zullen er meer diensten van Schriftlezing en Gebed 
zijn: zoals gebruikelijk op 4 juli en 1 augustus, waarin onze lectoren 
voorgaan en extra op 20 juni en 15 augustus, waarin Angela Berben zal 
voorgaan. Assisterend pastoor Wessel Jan Woltjer zal in deze periode 
ook twee maal voorgaan. 
Op 27 juni is er weer een Kinderdienst. 

Pastoor Grete 
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Lering en Vermaak 

Op zoek naar konijnenkeutels en verstopte bussen. 
Geen kind in de kerk te zien 
tijdens de laatste middag van 
Lering en Vermaak... Des te 
drukker was het bij het Bezoekers-
centrum van Natuurmonumenten 
in „s-Graveland.  
Daar zijn de kinderen een middag 
lang druk in de weer geweest met 
allerlei opdrachten. Twee groepen 
volgden de groene pijlenroute en 
kregen diverse opdrachten. Met de handen werd een dikke boom 
gemeten: 28 en een half maar liefst!  
Boomstammen die op de grond lagen, werden opgetild om 
kriebelbeestjes te ontdekken: duizendpoten, glimmende torren en een 
hele familie pissebed werden aandachtig bestudeerd door het 
vergrootglas. En inmiddels weten die kinderen ook dat je beter kunt 
ruiken, wanneer je neus nat is! Naar konijnenkeutels (een productie van 
345 keutels per konijn per dag) werd lang gezocht, maar helaas.... niet 
gevonden. 
De twee andere groepen gingen op pad met hulp van een GPS: op het 
terrein waren letterboxen, een soort bussen, ingegraven die opgespeurd 
moesten worden.  Best spannend. En ja hoor, één groep raakte 
helemaal de weg kwijt. Gelukkig grepen Mieke en haar vriendin kordaat 
in en namen de navigatie over. Uiteindelijk keerden alle groepen tegen 
het einde van de middag weer terug naar het startpunt waar nog even 
lekker kon worden gespeeld. Daan ontdekte daar nog in de poel een 
ringslang en riep iedereen om te komen kijken. 

Na een bord patat werd 
het tijd om afscheid te 
nemen van dit seizoen 
Lering en Vermaak, van 
elkaar, maar ook van 
Sannie. Na zo‟n twaalf 
jaar stopt ze met haar 
bijdrage in de leiding. 
Anderen mogen verder 
gaan met de catechese 
en met Lisa en Maghalie 
erbij als leiding worden 

weer nieuwe ideeën en energie toegevoegd.  
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Maar we zullen Sannie best missen: het mooie verhalen vertellen, 
natuurlijk het aanleren van liedjes, de toneelstukken en nog meer. 
Met een mooi boek en een boekenlegger waarop de kinderen hun 
namen hebben geschreven, hebben we haar heel, heel hartelijk 
bedankt. (Stiekem denken we dat we elkaar nog wel eens zien. Sannie 
zei zelf al dat de kinderen van Lering en Vermaak welkom zijn om een 
keer mee te varen op de boot waar zij op woont...) 
Voor de zomervakantie begint hebben alle catechesekinderen van het 
bisdom Utrecht een zomerfeest in Baarn. Heerlijk een hele dag in het 
bos!  
En na die grote vakantie volgen nieuwe middagen van Lering en 
Vermaak. 

Inge van Maaren 

Goede zomermaanden gewenst! 

Op het moment dat ik dit schrijf schijnt de zon en is het heerlijk 
zomerweer. Voor de komende maanden wens ik u allen toe dat u af en 
toe kunt genieten van zomerzon en licht. Maar vooral wens ik u toe dat 
Gods licht over u mag schijnen en uw leven op verschillende manieren 
zal “verlichten”. 
Bij de foto op de voorkant van dit parochieblad en voor uw eigen 
levensweg geef ik u graag de volgende “reiszegen” mee. Met een 
hartelijke groet,  

pastoor Grete 
 

Reiszegen  (oude Ierse pelgrimszegen) 
 
Moge de weg 
jou tegemoet komen 
 
Moge de wind 
altijd in je rug blazen 
 
Moge de zon 
je gezicht warm strelen 
 
Moge een zachte regen 
op je velden vallen 
 
En tot wij elkaar 
opnieuw ontmoeten –  
moge God jou bewaren in de palm van Haar/Zijn hand! 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN 
     Viering 1e Schriftlezing 2e Schriftlezing Evangelie 

ZO 20 juni; 10.00 uur 

Jes. 2; 10-17 Gal. 3; 23-29 Luc. 9; 18-24 4e zondag na Pinksteren (7) 

Schriftlezing en gebed 

ZO 27 juni; 10.00 uur 

1 Kon. 19; 19-21 Gal. 5 1; 13-25 Luc. 9; 51-62 5e zondag na Pinksteren (8) 

Kinderdienst met Eucharistie 

ZO 4 juli; 10.00 uur 

Jes. 66; 10-16 
Gal. 6; 1-10 &  
            14-18 

Luc. 10; 1-20 6e zondag na Pinksteren (9) 

Schriftlezing en gebed 

ZO 11 juli; 10.00 uur 

Deut. 30; 9-14 Kol. 1; 1-14 Luc. 10; 25-37 7e zondag na Pinksteren (10) 

Eucharistieviering 

ZO 18 juli; 10.00 uur 

Gen. 18; 1-14 Kol. 1; 21-27 Luc. 10; 38-42 8e zondag na Pinksteren (11) 

Eucharistieviering 

ZO 25 juli; 10.00 uur 

Jer. 45; 1-5 
Hand. 11; 27 -  
           12; 3 

Mat. 20; 20-
28 

H. Jacobus, apostel 

Eucharistieviering 

ZO 1 augustus; 10.00 uur 

Pred. 2; 1-11 Kol. 3; 12-17 Luc. 12; 13-21 10e zondag na Pinksteren (13) 

Schriftlezing en gebed 

ZO 8 augustus; 10.00 uur 

Gen. 15; 1-6 Hebr. 11; 1-16 Luc. 12; 22-30 11e zondag na Pinksteren (14) 

Eucharistieviering 

ZO 15 augustus; 10.00 uur 
Jez.Sir. 24; 7-8 & 
                  10-15 

1 Kor. 15; 20-26 Luc 1; 46-55 Ontslapen H. Maagd Maria 

Schriftlezing en gebed 

ZO 22 augustus; 10.00 uur 

Jes. 30; 15-21 Hebr. 12; 22-29 Luc. 13; 22-30 13e zondag na Pinksteren (16) 

Eucharistieviering 

ZO 29 augustus; 10.00 uur 

Jez. Sir. 3; 17-23 Hebr. 13; 1-6 Luc. 14; 1-14 14e zondag na Pinksteren (17) 

Eucharistieviering 

    
Geen dienst in de eigen kerk. Parochie-uitstap naar 
Egmond aan Zee. 

ZO 5 september 

    

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het C-jaar van het Oud-Katholiek lectionarium 
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Van de kinderkerk. 

Tweemaal zeven weken hebben we verhalen meebeleefd met het volk 
Israel op weg uit de slavernij naar hun nieuwe land. Gemakkelijk was 
het niet en is het nog niet om te leven met de tien woorden, die Mozes 
heeft gekregen en die ook voor ons bestemd zijn. Elke week was er een 
plaat van Theo, die het verhaal ondersteunde. Met Pinksteren hebben 
de kinderen onder leiding van Wendy een groot schilderij gemaakt en 
werden de tien woorden voorgelezen. 
Nu gaan we de komende tijd weer verder met evangelieverhalen. Wat 
voor verhaal we 27 juni gaan horen en hoe. Dat is nog een verrassing. 
Op 27 juni is er weer een kinderdienst. In de week daarop beginnen de 
schoolvakanties en is er geen kinderkerk. De kinderkerk start weer op 
22 augustus. 
Anne Maaike gaat stoppen met de kinderkerk. Zij heeft al heel veel jaren 
kinderkerk gedaan. 
Gelukkig heeft zich nieuwe leiding aangemeld. U heeft ze al aan het 
werk gezien, namelijk Toos Reijne en Marta Schouten. Heel fijn dat zij 
mee gaan doen. Maar toch wordt uw hulp gevraagd! 
Schrikt u niet. U hoeft geen vast lid van ons team te worden. U hoeft 
niets voor te bereiden. U hoeft geen verhaal te vertellen. In de maanden 
september en oktober gaan er diverse teamleden op vakantie. Onze 
vraag is: wie van U wil er in die periode een keer meehelpen bij de 
kinderkerk? Eén van ons team zorgt overal voor, maar u bent er die 
zondag ter ondersteuning tijdens de kinderkerk. 
U kunt het ons zeggen op een zondag of bellen: 0318-483819 of mailen: 
famborggreve@hotmail.com 

Mary-Ann, namens de leiding kinderkerk 
 
 

Clara Gertrudis van Halteren 

Clara heeft op dit moment niet zoveel te vertellen. Een aantal 
Claraleden is naar Haarlem geweest op 13 
mei en heeft daar de Bondsdag bezocht. ‟s 
Middags waren er diverse excursie 
mogelijkheden. Er was dus voor elk wat wils. 
Een foto van de Bondsdag is te zien op de 
website van onze kerk onder de rubriek 
nieuws. Maar weet u wel dat de Bond zelf 
ook een website heeft? Hierover ontving 
Clara de volgende mail. 

 

mailto:famborggreve@hotmail.com
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Hallo dames, 
De Bond van Oud-Katholieke Vrouwen heeft een eigen website. 
Sinds korte tijd zijn Helen Boer en ik bezig om de site te actualiseren. 
Iedere week, zondag en werkdag gebeurt er namelijk wel iets! Wij 
proberen u hierover zoveel mogelijk te informeren. Verslagen over 
bijeenkomsten, interessante evenementen en oproepjes? U noemt het 
maar en wij berichten dit graag op de website. 
Om de website zo fris, actueel en interessant mogelijk te houden 
hebben wij daarom uw hulp nodig! Heeft u een idee, bericht, verslag, 
mededeling of iets anders wat u graag op de website terug zou willen 
zien ? Meld dit dan! Uw ideeën en input zijn bijzonder welkom en zelfs 
nodig! U kunt te allen tijde uw idee en/of artikel naar mij toesturen. 
De website kunt u vinden via de landelijke site www.okkn.nl. Onder het 
kopje “landelijk” klikt u op “vrouwen in de OKK”. Op deze pagina klikt u 
op het woord “website” vermeld op de eerste regel. De website is ook 
rechtstreeks te benaderen door http://bokv.okkn.nl/ in te tikken (dus 
zonder www). 

Hartelijke groeten van Monique Wekker-Bergers 
 
 

Seniorentocht. 

We verzamelen om 10:00 uur, in de Boldersstraat. Na een hartelijke 
begroeting en felicitaties over en weer vertrokken wij naar Huize-Doorn. 

Wonderbaarlijk genoeg was er 
niemand verkeerd gereden. Met als 
gevolg dat we met ze allen aan de 
koffie of thee met een gebakje 
konden. Daarvan hebben wij, door 
het mooie weer lekker op een 
terrasje, kunnen genieten. Na al het 
lekkers zijn we naar Huize-Doorn 
gegaan, waar wij een rondleiding 

kregen van een geweldige gids. Na de rondleiding hebben wij van een 
uitstekende lunch genoten. 
Om 14:15 uur zijn we vertrokken naar het kaasmuseum en 
partyboerderij De Weistaar. 
Waar wij wederom werden getrakteerd op koffie of thee met, natuurlijk, 
wat lekkers. Verschillenden van ons zijn nog even de winkel ingegaan 
en hebben daar nog wat kaas, wijn en dergelijke dingen gekocht. We 
konden ook vrij in het museum rondlopen en daar hebben we ook 
gebruik van gemaakt. 

http://bokv.okkn.nl/
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Na dit alles te hebben bekeken hebben wij afscheid van elkaar 
genomen en is ieder weer vrolijk en voldaan naar huis gegaan. 
Ik denk dat ik namens de hele groep spreek, dat wij de mensen die dit 
georganiseerd hebben hartelijk mogen bedanken. 
En hopen dat wij allemaal volgend jaar weer zo een mooie dag zullen 
beleven. 

Wim Wakker. 
 
 

Open Kerk 

Eind april werd na de zondagse dienst een korte evaluatie gehouden 
van de kerkopenstelling in de winterperiode. Betty Roobol had al 
geïnventariseerd hoe de ervaringen waren geweest en had een 
gemiddeld aantal bezoekers uitgerekend van 32. 

De aanwezigen waren het er over eens dat 
het open houden van de kerk ook in de 
winter op de zaterdag een goede zaak was 
en waren bereid hieraan ook het volgende 
seizoen mee te werken. Er werden wel 
praktische afspraken gemaakt om tijdens 
hele koude dagen of bij echt slecht weer af 
te zien van de openstelling of wat eerder te 
sluiten. Om aan de zaterdag ook nog de 
woensdagmiddag toe te voegen, werd door 
de aanwezigen een beetje te veel van het 
goede gevonden. Dat zal dus niet gebeuren 
tenzij er specifieke vragen zijn van groepen 
voor een bezichtiging. 
Inmiddels loopt het zomerrooster al weer en 
staan zelfs de grote deuren zo nu en dan al 

open. Het bezoek in mei was nog wat wisselend, het maximum lag rond 
de vijftig, meest toeristen die even een blik in de kerk willen werpen. 
Maar zo af en toe kun je interessante gesprekken hebben met mensen 
die echt nieuwsgierig zijn naar de Oud-Katholieke Kerk. Dank aan allen 
om aan het openstellen van de kerk mee te werken. 
Tijdens de evaluatie werd nog het aanbod gedaan om in het najaar nog 
een soort oefensessie te beleggen om wat praktische en inhoudelijke 
zaken door te nemen (waar ligt ook alweer wat, waar laat ik het 
sleuteltje van het bord, wat wel en niet te zeggen etc. ). Een concreet 
voorstel zal nog volgen. 

Emile Verhey 
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Dank 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling die ik kreeg rond 
mijn ziekte en mijn ziekenhuisopnames. Ook de viering van de 
ziekenzalving heeft me gesterkt. Ik begin me gelukkig weer wat fitter te 
voelen en ik hoop dat zich dat doorzet. 

Mea Woltjer-van der Veen. 
 
 

Elf vragen aan:  

Wim Roobol: geboren op 3 juni 1944 in Den Helder 
en daar opgegroeid in een liefdevolle omgeving. Na 
de MULO bij de belastingdienst gaan werken en in 
de avonduren boekhoud- en managementcursussen 
gevolgd. Tijdens een cursus bij de belastingdienst 
Betty ontmoet, verliefd geworden, getrouwd (al bijna 
41 jaar) en 2 dochters, Miranda en Wendy gekregen. 
Voordat wij trouwden ben ik Oud-Katholiek 
geworden, gedoopt door toenmalig pastoor 
Horstman en gevormd door Mgr. van Kleef.  
Na de belastingdienst gewerkt bij de gemeente Den 

Helder en de gemeente Lelystad. Wij wonen al weer 32 jaar zeer naar 
ons zin in Lelystad. 
Mijn activiteiten als vrijwilliger in de maatschappij en in het bijzonder 
binnen onze parochie zijn: 
Mijn vrijwilligersactiviteiten zijn op dit moment beperkt tot de Oud-
Katholieke kerk. Voor de parochie ben ik actief als redacteur van dit 
parochieblad en verleen hand- en spandiensten aan de 
penningmeester. Binnen de landelijke kerk ben ik actief op het 
bisschoppelijk bureau. Ik help daar met de administratie en maak de 
jaarrekening van de landelijke kerk. 
Ik zou graag uit eten gaan met... 
John F. Kennedy en Barack Obama. Tijdens dat eten zou ik van beiden 
willen weten wat zij zien als de overeenkomsten en de verschillen 
tussen hen. 
Drie dingen in de kerk die ik zou willen veranderen. 
De openheid naar elkaar en naar veranderingen die worden 
voorgesteld. Laten we eerst in alle openheid met elkaar praten over wat 
die ander(en) wil(len) en laten we kijken of we dat een verrijking van ons 
kerkelijk leven vinden. Ik ben mij bewust dat er altijd verschillen van 
opvatting zullen zijn maar laten we elkaar daarom niet verketteren maar 
accepteren en samen verder bouwen aan deze mooie kerk. 
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De betrokkenheid van alle kerkleden bij het welzijn in geestelijk en 
financieel opzicht van onze kerk. We staan met zijn allen op een 
kruispunt in de geschiedenis. Als wij kerk willen blijven moeten we ook 
met zijn allen naar vermogen de lasten dragen. Kerk zijn begint bij jezelf 
en bij je mogelijkheden om je talenten in te zetten en dat naar anderen 
uit te dragen. 
Het zijn geen drie dingen geworden maar met deze twee zijn we denk ik 
nog wel even bezig. 
Drie dingen in de maatschappij die ik zou willen veranderen 
Onverdraagzaamheid, ik zou willen dat ieder ten opzichte van de ander 
zo zou handelen als zij zelf ook zouden willen worden behandeld. 
Extremiteit en dan vooral godsdienstige extremiteit die leidt tot 
agressiviteit en gewelddadigheid. 
Mijn miskende helden/heldinnen zijn... 
Al die mensen die in stilte en onder de oppervlakte met veel inzet hun 
vrijwilligerswerk en mantelzorg verrichten. 
€1.000.000 geef ik graag aan... 
Ik zou die miljoen willen verdelen, een deel 
naar de kankerbestrijding zodat nog meer 
onderzoek kan worden gepleegd, zodat de 
kansen op genezing tot 99% kunnen stijgen. 
Een deel voor de arme kant van de wereld 
waarbij het niet zo moet zijn dat alleen maar 
hulp wordt gegeven maar dat het geld 
gebruikt wordt om de mensen te activeren en 
stimuleren om iets aan hun eigen situatie te 
doen om het beter te krijgen. 
Godsdienst maakt blij. Waar of niet waar? 
Ja, godsdienst zoals ik die beleef in onze kerk maakt mij heel erg blij. Ik 
hoop dat extremisme zoals dat in een aantal andere geloofsrichtingen 
lijkt op te bloeien zo snel mogelijk, met Gods hulp, kan worden 
verdrongen. Acceptatie en samenwerking zijn hierbij kernwoorden. 
Woorden in de Nederlandse taal die naar de schroothoop moeten 
verwezen: 
Autochtoon en allochtoon. Wij zijn allemaal NEDERLANDERS en 
onderscheid naar ras en of afkomst dient naar mijn mening niet te 
worden gemaakt. Wij moeten met zijn allen dit mooie land bewonen, 
onderhouden en verder opbouwen zodat er voor iedereen een goed 
leven mogelijk is, zonder discriminatie. 
Essentiële ingrediënten voor een gezond leven zijn... 
Positief in het leven staan. 
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Ik wou altijd nog... 
Piloot worden en een ruimtereis maken.  
Mijn lijfspreuk is... 
Doe maar gewoon dan doe je gek genoeg.  
Ik geef de pen door aan … 
Inez de Jager.  
 
 

Even voorstellen 

Mijn naam is Lydia Janssen. Ik ben 56 jaar en ik woon 28 jaar in 
Amersfoort. In al die jaren ben ik waarschijnlijk wel 10.000 keer langs St 
Joris op‟t Zand gefietst zonder daar ook maar over na te denken. Tot ik 
vorig jaar september las over het wekelijks avondgebed in deze kerk. 
Daar ben ik op af gegaan en ik werd onmiddellijk geraakt door de 
stijlvolle eenvoud ervan. Via het avondgebed kwam ik geleidelijk aan 
ook af en toe op zondagochtend in de kerk. Avondgebed en zondagse 
vieringen voelden als een soort thuis komen. Daarom heb ik me in 
januari aangemeld als gastlid van de parochie.  
In een paar zinnen iets over mijn kerkelijke en religieuze achtergrond. Ik 
ben opgegroeid in een rooms-katholiek gezin. Kerkpolitieke 
ontwikkelingen zorgden er voor dat ik geleidelijk aan minder actief werd 
en leidden uiteindelijk tot een verzoek om uitschrijving.  
In Amersfoort was en ben ik vooral actief in de (steeds kleiner en grijzer 
wordende) oecumenische basisgroep De Keerkring waar in de 
maandelijkse vieringen, zonder al te veel liturgische accenten, gezocht 
wordt naar de persoonlijke en maatschappelijke betekenis van 
Bijbelteksten. Daarnaast ging ik tot een paar jaar geleden met een 
groepje vrienden tweemaal per jaar een weekend naar de paters 
Benedictijnen in Oosterhout. Daar is mijn liefde voor liturgie sterk 
gevoed. 
Ik ben getrouwd met (vrijzinnig hervormde) Gerrit. Aan ons werden twee 
kinderen toevertrouwd. Onze dochter Clara studeert inmiddels in 
Enschede en onze zoon Bas doet volgend jaar eindexamen. 
Ik ben dankbaar dat u me als gastlid in uw parochie wilt opnemen en ik 
hoop de komende tijd in en om de kerk nader met u kennis te maken! 

Lydia Janssen 
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Joris en Maria 

Zoals bekend heeft pastoor Grete een paar jaar lang een 
verzamelwoede aan de dag gelegd van alles wat maar 
enigszins met onze patroonheilige Sint Joris te maken 
heeft. Een deel van de collectie is opnieuw gerangschikt in 
de beide vitrines in de kerk en in de Joriszaal hangen 
houtsculpturen en een paar prenten. Deze tentoonstelling 
blijft in ieder geval gedurende de zomer. 
Het museum Flehite heeft het voornemen om in de zomer 
van 2011 een tentoonstelling te wijden aan Maria en het 
mirakel van Amersfoort, wat ons niet helemaal onbekend is. 
Maria Bremmer, die als vrijwilliger verbonden is aan Flehite, is hierbij 
betrokken. 
Het museum heeft de medewerking van de parochie gevraagd en zou 
graag enkele stukken uit de kerk willen tentoonstellen.  
Na overleg met de Stichting Behoud en Beheer heeft het kerkbestuur 
zijn medewerking toegezegd. 
Een van de opvallende vragen was die om het schilderij van de kroning 
van Maria in bruikleen te mogen krijgen (rechts achterin het laatste 
schilderij uit de serie). Het is dus niet onmogelijk dat gedurende een 
tijdje Maria even de deur uit is en haar plaats wordt ingenomen door een 
andere Maria, nl. die op het schilderij naar Rubens met een kerst 
tafereel, wat nu nog al verweesd op de koorzolder staat. We zullen eerst 
moeten meten of het er inderdaad past. 

Emile Verhey 
 
 

Vredesweek 

Buurten voor vrede 
Een buurt leeft pas wanneer we een stap 
maken naar elkaar toe en werkelijk interesse 
tonen aan elkaar. Zo kan vrede mogelijk 
worden. Daarom sluiten we met de 
binnenstadkerken en met mensen uit de 
buurt aan bij de Vredesweek opdat ook onze 
omgeving een buurt voor vrede wordt.  
Wat? Een vredesmaaltijd en een 
vredesviering.  
Wanneer? Op donderdag 23 september. 
Hoe laat? De maaltijd begint om 17.00u en 
de viering om 19.00u.  
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Waar? De maaltijd is in de Johanneskerk en de viering in de oud-
katholieke kerk.  
Opgeven? Voor de maaltijd is het handig als we weten wie er mee eten. 
Opgeven kan bij Angela Berben (angela.berben@casema.nl). De viering 
is open voor iedereen.  

 

 
 
 

Over de grens van Amersfoort is nog veel meer O.K.! 

In dit zomernummer nu eens O.K. van over de Nederlandse grens. Heel 
toepasselijk in deze vakantietijd. 
Van vrienden in Hannover ontving ik een tweetal krantenartikelen over 

de nieuwbouw van de Oud-Katholieke kerk in 
Hannover-Kirchrode. Het ene artikel heeft als 
kop „De eerste eigen kerk, de Oud-Katholieken 
uit Nedersaksen hebben hun droom vervuld‟ 
en het andere „(In)duiken in het geloof‟, veel 
traditionele dopen van volwassenen in de 
paasnacht/ Oud-Katholieken vieren de mis in 
het nieuwe godshuis (rechtstreeks vertaald). 
Met Pasen is het godshuis, zij het nog niet 
helemaal af, in gebruikgenomen en toen is er 
ook gedoopt door middel van onderdompeling 
(Ganzkörpertaufbecken). 
De parochie is in 1955 opgericht en de 
ongeveer 1700 gemeenteleden wonen over 

heel Nedersaksen verspreid. Zij hebben veel tijd en geld gestoken in de 
realisatie van dit kerkgebouw en zijn heel blij, na jaren in allerlei 
onderkomens gekerkt te hebben en te gast te zijn geweest, nu een 
eigen gebouw te hebben. Deze bouw was niet mogelijk geweest zonder 
de - grote - financiële steun van het bisdom.  
Deze parochie groeit en bloeit en de gemiddelde leeftijd van de leden 
ligt rond de 35 jaar. Men verwacht dat in de kerkdiensten gemiddeld 100 
gelovigen aanwezig zullen zijn. 

mailto:angela.berben@casema.nl
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Omdat het een groot verzorgingsgebied betreft – sommigen moeten 300 
km rijden -, worden in het aangrenzende gemeentehuis dat in 2003 in 
Oud-Katholiek bezit kwam, overnachtingsmogelijkheden gecreëerd. 
Als ik de website bekijk (www.alt-
katholisch-hannover.de) dan zie ik 
boeiende foto‟s van een gebouw 
waarin veel symboliek is verwerkt. Op 
de site www.wir-bauen-kirche.de is 
een video te zien waarop de bouw en 
symboliek worden toegelicht. De trots 
op en de blijdschap over dit project 
straalt ervan af. Als ik weer eens in 
Hannover ben, ga ik zeker kijken. Maar wellicht bent u daar eerder in de 
buurt dan ik? 

Digna Schade van Westrum 
 
 

Verborgen erfgoed van oud-katholieke kerken 

De Oud-Katholieke Kerk heeft een rijk erfgoed en een grote traditie, 
waarover tot nog toe niet veel is 
gepubliceerd. Het boek Oud-katholieke 
kerken. Drie eeuwen verborgen erfgoed 
van een eigenzinnige 
geloofsgemeenschap, geschreven door 
Lia Schade van Westrum, wil hierin 
verandering brengen. Dit rijk 
geïllustreerde en zeer verhelderende 
boek is bedoeld om dit religieuze erfgoed 
voor een veel breder, ook niet-religieus 
publiek toegankelijk te maken, en om de 
verborgen kunstschatten de waardering 
te bezorgen die ze verdienen. Het boek, 
een uitgave van Uitgeversmaatschappij 
Walburg Pers te Zutphen in 

samenwerking met de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, werd op 
vrijdagmiddag 4 juni 2010 gepresenteerd in Museum Catharijneconvent 
te Utrecht. 
Dit boek begint met een korte inleiding over het verborgen kerkleven 
van de katholieken na de reformatie (eind 16de eeuw) en een uitleg 
over de splitsing tussen rooms- en oudkatholieken. 

http://www.alt-katholisch-hannover.de/
http://www.alt-katholisch-hannover.de/
http://www.wir-bauen-kirche.de/
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Vervolgens krijgt de lezer inzicht in de kunstschatten die deze kerk sinds 
de reformatie in beheer heeft en nog altijd gebruikt. Aan bod komen 
twintig oud-katholieke kerken in de provincies Noord- en Zuid-Holland, 
Utrecht en Gelderland. Vijf daarvan hebben nog het voorkomen van een 
schuilkerk, zoals de boerderijkerk in Krommenie, die dateert uit 1612. 
De eeuwenoude, kunstzinnige inventaris van oud-katholieke kerken 
doet de toevallige passant in verbaasde bewondering rondkijken. 
Lia Schade van Westrum leefde als VN-medewerkster en 
diplomatenvrouw 30 jaar in het buitenland. Als freelance journalist 
schreef zij na terugkeer in Nederland interviews en historische artikelen 
voor De Haagsche Courant. In haar recentere (boek)publicaties 
combineert zij fotografie met informatieve teksten.  
Tijdelijke aanbieding €29,50. Na 1 juli 2010 wordt de prijs € 39,50. Te 
bestellen bij Walburg Pers. Indien u in de boekhandel van deze 
aanbieding gebruik wilt maken dient u een bon uit te printen via de 
website “okkn.nl” 

Toespraak ter opening van de synode op 17-4-2010 

Dit wordt het jaar van de waarheid. We de vorige Synode werd duidelijk 
dat het besef aanwezig dat we zo niet verder kunnen. Bij voortdurende 
verliezen zouden we ons vermogen volledig opeten.  
En dat was ook de vraag in de motie Den Haag, aangenomen in de 
Synode van november jongstleden:  
“Collegiaal Bestuur denk eens na over beleidsombuigingen, zodat we 
uiteindelijk een sluitende begroting 2011 kunnen goedkeuren”. 

Vandaag 
bespreken we deze 
voorstellen 
inhoudelijk in de 
evaluatie van de 
verschillende groei 
nota‟s. Daarnaast 
heeft het Collegiaal 
Bestuur voorstellen 
gedaan om te 
komen tot een 
gezonde financiële 
begroting. 
In de voorbereiding 

van deze Synode heb ik altijd moeten denken aan de Synode 1977. Ook 
toen verkeerde de kerk in zwaar weer. Aan de orde was een drastische 
wijziging in de financiering van de onze kerk.  

Frank de Haart, voorzitter der synode 

http://www.walburgpers.nl/site/bestelling_detail.php?hfst_id=10&hfst_id_parent=10&action=bestel&boek_id=938&PHPSESSID=fb329104c61eeba81904821c8fde777d
http://www.walburgpers.nl/images_content/pdf/Kortingsbon%20Oud-katholieke%20kerken_Kortingsbon.pdf?PHPSESSID=fb329104c61eeba81904821c8fde777d
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Toen werd besloten van een puur lokale financiering over te stappen 
naar de centrale financiering en betaling van pastoorshonoraria. Het 
huidige heffingen stelsel werd ingevoerd.  
De toenmalige Thesaurier-generaal de heer Korff bracht dit plan onder 
het fameuze motto “één kerk of geen kerk”. Hij bedoelde hiermee dat 
allen verantwoordelijk zijn voor de eigen parochie en ook voor de hele 
kerk. Dat het lief en leed van iedere parochie allen raakt. Dat de sterken 
meedragen aan de last van de zwakken om gezamenlijk als een 
eensgezind volk van God te kunnen optrekken. Aldus het verslag in de 
“De Oud-Katholiek”.  
Het solidariteitsprincipe werd ingevoerd. Een gedenkwaardige 
beslissing, die in het huidige tijdsbesef wordt gewaardeerd en 
gerespecteerd. Maar gaandeweg werd het volgende duidelijk. De 
parochianen voelen zich niet meer verantwoordelijk voor het honorarium 
van de pastoor. De heffingen worden meer gezien als een afdracht of 
zelfs een belasting.  
En gaat uzelf na als zuinige Nederlander; wie betaalt er nu graag 
belastingen, niemand, dat proberen we op allerlei manieren zo laag 
mogelijk te houden. Het verantwoordelijkheidsgevoel is weg, de 
pastoorshonoraria zijn uit het zicht van de parochiaan verdwenen. 
Kerkbesturen worden creatief en gaan opbrengsten stromen buiten de 
heffingsystematiek houden. Aparte fondsjes in de parochies verschijnen. 
Voor het orgel, voor de klokkenstoel, voor het opknappen van de 
gemeentezaal, voor luidklok, voor kazuifels en paramenten, en zelfs een 
soeppotje. Dat ook de pastoor nog recht heeft op een fatsoenlijk 
honorarium wordt niet meer als een plicht van de parochie gezien. Nee, 
daar zorgt Amersfoort toch wel voor.  
In de afgelopen 15 jaar is het verschil tussen de opbrengsten uit 
heffingen en de personele lasten opgelopen van 145.000 naar 300.000. 

Natuurlijk kunt u zeggen: ja de honoraria zijn 
teveel gegroeid, maar mogen die geen 
gelijke tred houden met de algemene 
ontwikkelingen van de lonen? Nee, de 
opbrengsten zijn naar mijn mening 
onvoldoende meegegroeid.  
Wat zijn de oplossingen die voor de hand 
liggen. Naar mijn idee zijn er drie scenario‟s 
mogelijk. Scenario 1; we gaan de 
noodzakelijke 2 ton simpel zoeken in 
bezuinigingen, maar dit zal ongetwijfeld 
gevolgen hebben voor de formatie en het 
basispastoraat.  
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Scenario 2; de heffingen zodanig verhogen tot het niveau van het tekort. 
En scenario 3: een mix van bezuinigingen en verhoging van de 
heffingen, zoals verwoord in de voorstellen van het Collegiaal Bestuur. 
Voor mij staan deze drie scenario‟s open en ter discussie. 
Deze Synode moet U zien als een Synode die richting zal geven aan 
toekomstig beleid. Beleid dat wordt gedefinieerd en uitgevoerd door het 
Collegiaal Bestuur. De Synode blijft adviserend daarin.  
In vele parochies zijn geen gemeentevergaderingen gehouden. De 
voorstellen hebben echter wel een grote impact op het financiële reilen 
en zeilen van de parochie. Ik hoop echter dat we vandaag die richting 
voor het Collegiaal Bestuur kunnen bepalen. U hebt bij de behandeling 
van de begroting 2011 en de voorstellen voor beleid tijdens de 
november synode alle recht uw eigen gemeentevergadering te volgen.  
Voelt u zich vandaag dan ook niet belast in uw discussie en 
stemgedrag, dat u een onomkeerbare weg in zal slaan. Er is een nog 
herkansing later dit jaar. 
Ik hoop echter wel op enige consistentie. Voor mij zijn alle scenario‟s 
een optie, het Collegiaal Bestuur kiest echter heel duidelijk voor de mix. 
Ik citeer nogmaals uit de Oudkatholiek van 1977: “Verder is het met de 
financiën somber gesteld. De inkomsten uit de levende kerk(collecten, 
bijdragen en giften) zijn in 1976 niet of nauwelijks gestegen, terwijl de 
uitgaven aan honoraria en onderhoud van gebouwen dat wel deden. Het 
is van het allergrootste belang  dat de offervaardigheid van alle leden 
van de kerk toeneemt, omdat anders het voortbestaan van de ene 
kerkelijke organisatie toch in gevaar komt”. 
Ik hoop dat we over 25 jaar opnieuw een dergelijke discussie hebben. 
Dat betekent namelijk, dat we het nog 25 jaar hebben volgehouden. 
Veel verder kunnen we tegenwoordig toch niet voorspellen. 

Frank de Haart 
 
 

Roze viering, „ELKE LIEFDE TELT‟ 

Op zaterdag 26 juni, om 10.30 uur, is het zover: de roze viering in de 
Joriskerk. Vanaf april 2009 tot en met deze zaterdag 
hebben we met een groep mensen, afkomstig uit zes 
verschillende Amersfoortse kerken, deze dienst 
georganiseerd. Steeds vergaderden we in onze kerk; 
onze gastvrijheid is door de groep zeer gewaardeerd. 
Ik was de coördinator van de voorbereidingen en Hans 
Wels uit onze gemeente hielp mee. Uit de kerken van 
Amersfoort ontvingen we vooral goede support. 
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De brief waarin we om meeleven vroegen en om een kleine donatie 
voor de bloemen in de viering, die na afloop naar verzorgingshuizen 
gebracht worden, dwong (in zekere zin) kerkenraden en 
parochiebesturen om hun positie te bepalen tegenover deze 
oecumenische dienst voor homo‟s, lesbische vrouwen, biseksuelen en 
mensen die een geslachtsverandering hebben ondergaan 
(transgenders). Of het nodig is, zo‟n dienst? 
Waarom een “eigen” viering? Ik vergelijk het maar met de ervaring dat je 
als enige blanke in een zwarte woonwijk rondloopt. Opeens ben je je 
wel erg bewust van je “anders”-zijn. Kijken “ze” naar me, ben ik veilig 
genoeg? Af en toe “onder elkaar”, juist ook in een kerkdienst waarin je 
ziel “blootligt”, kan vertrouwen voeden en kracht geven.  
En zo‟n dienst toont natuurlijk ook: holebi‟s en 
transgenders zijn er, ook in de kerken, ze verstoppen 
zich niet. In die zin is zo‟n dienst ook een vraag aan 
hetero‟s: hoe gastvrij ben ik jegens “anderen”? 
De viering zal vrij sober zijn. Willem van Twillert zal het 
orgel bespelen; Henk Veldman, organist van onder 
andere de Lutherse kerk, speelt piano; een “roze” koor 
verleent haar medewerking; een groepje zal het Kyrie-
gebed expressief verbeelden (meedoen? Op 7 en 14 juni 
‟s avonds oefenen in onze kerk, Singelzaal), maar verder zijn er geen 
“toeters en bellen”. Adriaan van Klinken, een theoloog die betrokken is 
bij de Emmaüskerk in het Soesterkwartier, zal de overdenking houden. 
Iedereen die mee wil leven, is van harte welkom! 

Ds. Greteke de Vries 
 
 

„GOUD‟ in het Catharijneconvent 

De Nederlandse modeontwerper, performance 
artist en kunstenaar Aziz Bekkaoui (*1969) 
staat van 13 juni 2010 tot 6 januari 2011 garant 
voor een schitterende programmering in 
Museum Catharijneconvent. Hij geeft daarbij 
zijn persoonlijke visie op goud, het meest 
begeerde metaal dat de mensheid kent. 
Beschermen, sieren, tonen, macht en symbool 
zijn thema‟s waarbij goud een belangrijke rol 
speelt. De ene keer symbolisch, de andere keer 
feitelijk.  
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Kronen, scepters, iconen, maskers en sieraden zijn voorbeelden van 
objecten die al eeuwenlang om verschillende redenen van goud worden 
gemaakt. Maar ook vandaag de dag blijft goud in vele opzichten 
waardevol. Neem bijvoorbeeld een gouden Olympische medaille, logo‟s 
van modehuizen in goud, een gouden iPod of laptop en crèmes met 
gouden bestanddelen die een eeuwig jonge huid beloven. 
Wat betekent goud voor mensen? En hoe verhoudt goud zich tot 
godsdienst en levensbeschouwing? Aziz geeft met 
zijn visie en associatievermogen intrigerende 
antwoorden op deze vragen. Hij neemt de rijke 
museumcollectie als uitgangspunt en voegt daar 
onverwachte en prikkelende, oude, moderne en 
hedendaagse bruiklenen aan toe. Dat maakt de 
tentoonstelling GOUD tot een spectaculair geheel 
waarbij verbazing, verwondering en begeerte hand 
in hand zullen gaan. 
Bij de tentoonstelling verschijnt een glossy publicatie waarin prominente 
auteurs en fotografen op verrassende wijze GOUD in woord en beeld 
zullen vatten.  
 
 

Radiokik 

Hierbij de nieuwe programmering van Radiokik, de zender 
met religieuze, levensbeschouwelijke, en 
sociale onderwerpen. 
Te beluisteren op zondagmiddag op Golfbrekerradio 87.5 
MHz van 14.00 tot 15.00 uur. Herhaling op maandag van 
15.00 tot 16.00 uur.  

Iedere uitzending is tevens minimaal acht weken te beluisteren op 
www.radiokik.nl. Hier kunt u ook agendapunten vinden over religieuze, 
sociale en culturele onderwerpen. 
Maar ook de vaste column van Rik Bronkhorst en levenswijsheden 
vanuit verschillend gedachtegoed. 
 Zondag 13 juni:Tom Mikkers over zijn zoektocht door het leven en 

zijn landing bij de Remonstrantse Broederschap. 
Wat doen die Remonstranten vandaag de dag, na 400 jaar 
broederschap. En hoe zit het met de vrouwen? 
Presentatie: Nol Dorland. 

 Zondag 20 juni: Uit de studentenkerk in Amsterdam: John Hacking, 
studentenpastor. 
Over studenten in de kroeg en in de kerk. Ongelovig en gelovig. 

http://www.radiokik.nl/
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Presentatie: Nathalie d'Alessandro. 
 Zondag 27 juni: Krijn Hameling over "Oikocredit". 

Een van de vele goede doelen instellingen of........? 
Wat doen zij en wat belangrijker is: wat bereiken zij! 
Presentatie: Nathalie d'Alessandro. 

 
Rik Bronkhorst, 

inhoudelijk secretaris Raad van Kerken Amersfoort. 
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Agenda     

juni 
   

do 17 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

13 juni tot en met 11 augustus Sabbatical Pastoor  

za 19 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

    20.00 Kerkgebouw Taizéviering 

zo 20 14.00 Joriszaal Receptie ds. Kees van der Horst 

    16.00 Kerkgebouw Vesper Afscheid van ds. K. v.d. Horst 

do 24 19.00 Kerkgebouw  Avondgebed (laatste vóór zomer) 

za 26 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

zo 27 10.00 Kerkgebouw Kinderdienst 

juli 
   

za 3 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

za 10 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

za 17 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

    20.00 Kerkgebouw Taizéviering 

17 tot en met 24 Zomer Activiteiten Kamp 

za 24 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

ma 26 14.00 Joriszaal Kerkbestuursvergadering 

za 31 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

augustus     

31-7 tot en met 7-8 Landkamp 

za 7 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

za 14 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

za 21 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

    20.00 Kerkgebouw Taizéviering 

za 28 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

    11.30 Joriszaal Voorbereiding Kinderzegen tot 13.00 

ma 30 14.00 Joriszaal Kerkbestuursvergadering 

september     

wo 1 20.00 Joriszaal Kostersoverleg 

do 2 19.00 Kerkgebouw Avondgebed 

za 4 11.00 Kerkgebouw Open Kerk tot 15.00 uur 

    14.30   Seminariedag 

zo 5   Parochie-uitstap naar Egmond aan Zee 

za 11 10.00 Kerkgebouw Open Monumentendag tot 16.00 uur 

zo 12 10.00 Kerkgebouw Eucharistieviering en kinderzegen 
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Omdat het niet uit de hemel komt vallen.     
Ondergetekende, 

 
 

 
Naam:    

 
Adres:    

 
Postcode plaats:    

 
Rekeningnummer:    

 verleent hierbij eenmalig machtiging aan het kerkbestuur van de Oud-
Katholieke Parochie Amersfoort, om: 

van zijn/haar bank- / girorekening af te schrijven, als bijdrage aan (a.u.b. 
gaarne bij de bestemming aangeven): 

► Het parochieblad Joris op ‟t Zand 2010. €    

► De eredienst, bloemen, kaarsen, liturgieboekjes €    

► Kinder-, jeugdwerk, senioren, pastoraat €    

► Onderhoud gebouw en interieur €    

► Kerkbalans €    

►   €    

►   €    

  
TOTAAL:  €  

 
Datum     

 

Handtekening   
  

 Overhandigen of toezenden aan: 
Penningmeester O.K. parochie Amersfoort,  
van Dedemlaan 31, 3871 TD  Hoevelaken 
 
 
 

Redactie Joris op ‘t Zand:  
Drs. G.C.G. Verhey- de Jager, L.O. van ‟t Erve & W. Roobol. 
Kopij:  jorisoptzand.amersfoort@okkn.nl. 
Kopijsluiting: 22 augustus 2010 
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